
MaƩeüs 6: 25-34 – God zorgt 
 

 Lezing: MaƩeüs 6:25-34 
 
25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over 
je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer 
dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie 
van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat 
maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken 
niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als 
God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel 
zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet 
bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? 
– 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 
nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechƟgheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeŌ genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 
 
Preek 
 
Lieve mensen, 
 
Soms worden teksten ineens zomaar complex. Jezus noemt hier als bloemen lelies. Kijk eens naar de 
lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Kun je dat nog wel zo zeggen? Juist de teelt van lelies ligt onder 
vuur. Er zijn vier keer zoveel bestrijdingsmiddelen nodig als voor pootaardappelen of tulpen. En die 
bestrijdingsmiddelen worden in verband gebracht met allerlei ziektes. Er kleeŌ een behoorlijk smetje 
op de lelieteelt. En zo kan zo’n tekst zomaar ineens complex worden. 
 
Je leven kan zomaar ineens complex worden. Dat je in verwachƟng raakt en dan blijkt het een 
tweeling. Ineens zo’n uitbreiding van je gezin. Dat moet je wel even verwerken voor je het echt kan 
omarmen! Of neem een zwangerschap met heel veel complicaƟes. Spanning of het goed gaat. 
Zomaar kan je bestaan vol zorgen zijn. Je leven kan zomaar ineens complex worden. 
 
Het bijzondere is dat Jezus het dus heeŌ over jou. Over jouw leven. Over jouw omstandigheden. Over 
jouw alledaagse bestaan. Wat kun je je een zorgen maken. Kunnen wij de zorg voor een tweeling wel 
aan? Komt het wel goed met mijn zwangerschap? Ook na een eerdere miskraam. En zo is er meer: 
sterfelijkheid dringt zich aan je op. Door ziekte. Of doordat iemand van nabij overlijdt. Je raakt je 
werk kwijt. Of je relaƟe is moeizaam. Je zit niet lekker in je vel en hebt het psychisch zwaar. En ook 
groter: de verwijdering en verharding in de wereld. Hoe ziet mijn toekomst er uit? Hoe is de toekomst 
voor mijn kinderen? Voor Doris, voor Ozzy, voor Suze? Wat Jezus aansnijdt is van alle Ɵjden. 
 
En als je even voorbij de lelies kijkt. Laten we het gewoon ‘bloemen’ noemen. En dan niet eens 
snijbloemen, maar veldbloemen. Daar gaat het tensloƩe om bij Jezus: bloemen die zomaar opkomen. 
De kleurenpracht van een natuurwandeling in de late lente. Velen van ons gaan op vakanƟe 
binnenkort. Jezus roept je op om goed om je heen te kijken. Ook als je in de stad blijŌ. Jan Paul kan je 



heel veel vertellen over de natuur in de stad. Zie bijvoorbeeld een klaproos opschieten in een spleet 
in het asfalt. 
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Als je dus naar de bloemen kijkt, zoals Jezus je opdraagt. Besef dan dat er geen ménsen zijn die 
daarvoor zorgen. Je rijdt er hard langs met je auto, of met een beetje pech er over heen. Maar kijk 
eens. Kijk eens goed. Zo’n harde wereld. En toch piept daar een kleurige opfleurende bloem naar 
boven. Zo prachƟg. Het is God die dat gunt aan jouw oog. Hij bekleedt zijn creaƟe met 
oogverblindende pracht. Zo zorgt God voor bloemen in het veld. En in de stad. 
 
Of neem de vogel die ik al eens als voorbeeld gebruikt heb. Maar omdat ‘ie zo mooi is.  
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De Balearische Roodkopklauwier. Peter Schep en ik liepen in de duinen bij Wassenaar. Moesten 
omlopen vanwege een briesende een snuivende Hooglandse sƟer. En ineens staan we voor dit 
prachƟge beestje. Dwaalgast. De weg kwijt, zo zou je kunnen zeggen. Maar God gunde dus heel veel 
vogellieĬebbers in Nederland deze aanblik van pure schoonheid. En er is genoeg te eten, ook in 
Nederland. Inmiddels zal hij zijn weg wel weer gevonden hebben naar de Middellandse zee. God 
zorgt voor dit exemplaar. 
 



Zoals een klaproos verdwaald kan opkomen tussen het asfalt. Z’n weg vindt naar het licht. En naar 
regenwater. En zoals een prachƟg vogeltje als dwaalgast in Nederland zijn weg vindt. Zo kunnen wij 
soms ook zoeken en dwalen. We weten vaak de weg niet in dit leven. Met je handen in het haar. Hoe 
kom je in hemelsnaam tot je bestemming? Je maakt je zorgen. Hoe zal het leven gaan? 
 
Kijk naar de vogels. Kijk naar de bloemen. God zorgt! God zorgt! Zo goed. Voor een klein bloempje. 
Voor een kwetsbaar vogeltje. Wat een schoonheid. Als God al zoveel zorg besteedt aan schepsels 
waar wij vaak hard voorbij zoeven. Met hoeveel aandacht en liefde zal hij jou dan wel niet 
verzorgen!? Of je kind? Je weet niet wat ze mee gaan maken. Elke dag onderweg naar school. In de 
stad. Opgroeien in een maatschappij vol verharding en verwijdering. Maak je geen zorgen! Maar 
draag je kind elke dag op aan God. En leg ook je eigen leven in zijn handen. Hij laat je niet stuiteren.  
 
En hoe zoek je dan je weg? Nou, daar geeŌ Jezus een duidelijke vingerwijzing. Zoek eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechƟgheid. Ik weet, dat is een moeilijke opdracht. Want er is zoveel. 
Zoveel te doen. Zoveel te beleven. Het valt niet mee om alle ballen in de lucht te houden. Om een 
betrokken ouder te zijn. Genoeg Ɵjd te besteden aan je carrière. En een goede partner te zijn. Ook 
nog Ɵjd nemen om te genieten. Zomaar is je agenda helemaal gevuld met alledaagse dingen. Zoek 
eerst het koninkrijk van God is een moeilijke opdracht. Welke taken moeten worden vervuld? 
Bijvoorbeeld in de kerk? Ik merk wel eens dat het koninkrijk van God een beetje als laatste aan de 
beurt komt. Want er moet zoveel. 
 
En tegelijk: Gods koninkrijk zit in alles wat je doet! Hoe voedt je op? Hoe ga je om met werk en geld? 
Hoe vul je je vrije Ɵjd in? Een belangrijk woord is: gerechƟgheid. Recht doen aan iedereen die God op 
je weg brengt. Dichtbij, in je gezin. Maar ook die verre naaste, die in de rij staat voor voedsel in Gaza. 
Of die Zeehond, die met zijn kop verstrikt zit in plasƟc afval. Recht doen aan ieder schepsel. Zoals God 
zorgt voor die ene bloem. Of dat ene vogeltje. Zo ook omgaan met ieder mens. Zo ook omgaan met 
de aarde. In alles eerst Gods koninkrijk zoeken. Vol liefde en genade in deze wereld staan. Verbonden 
en betrokken. En écht de keuze maken. In alle faceƩen van je leven. Om Gods koninkrijk voorop te 
zeƩen. En zijn gerechƟgheid. En dan te vertrouwen dat God voor je zal zorgen. In alles. Dat is wat 
Jezus jou en mij meegeeŌ. Zo zullen we leven. In alle complexiteit deze ene regel voorop stellen. 
 
Ik ga afsluiten … 
 
Deze wereld is complex. Je moet je weg zoeken en maakt je zorgen. Het mooie is dat Jezus je de weg 
wijst. Met eenvoudige beelden wil Hij je wijzen op de zorg van onze hemelse Vader. Je hoeŌ niet 
bezorgd te zijn. Voor Suze. Voor Doris. Voor Ozzy. God zorgt. En wijst de weg. Ga je kinderen voor in 
het zoeken van Gods koninkrijk. En zijn gerechƟgheid. En alles wat je nodig hebt krijg je uit genade. 
Zomaar. Omdat God van je houdt. Oneindig veel. 
 
Amen 


