
 

Romeinen 6:1-14 – Doop en nieuw leven 
 

 Lezen: Romeinen 6: 1-14 
 
1Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2Dat in geen ge-
val. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3Weet u niet dat wij 
die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met 
Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 
leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6Immers, we weten 
dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige le-
ven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 
zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, 9om-
dat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen 
macht meer over Hem. 10Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij 
leeft, leeft Hij voor God. 11Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus le-
vend voor God. 12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw 
begeerten. 13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar 
juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als 
een werktuig voor de gerechtigheid. 14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet on-
der de wet, maar leeft onder de genade. 
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als je in je schuur nog een oude fiets hebt staan. Dan kun je die nog wel verkopen. Je plakt de ban-
den. Spant de ketting. Oliet de versnelling. En stelt de remmen bij. En dan kan hij op Marktplaats. 
 
Zo gaat dat vaak met oude spullen.  
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Met een beetje handigheid is er best nog wel wat van te maken. We stoppen onze sokken niet meer, 
zoals onze ouders vroeger. En veel, te veel (!) gooien we ook weg. Maar er zijn repair-café’s, ver-
spreid over heel Rotterdam. En soms knappen we ook zelf iets op. En dan hergebruiken we het weer. 
Of we zetten het op Marktplaats. Of verkopen het op de vrijmarkt aan de Berkelselaan. Het kan altijd 
van pas komen. 
 
Zo kan het soms ook lijken met ons leven. Een beetje oplappen. Hier en daar wat toevoegen. En dan 
gaat het wel weer. Dat werd in de tijd van Paulus ook gedacht. 
 

 Dat dachten de Joden in de tijd van Paulus. Het Jodendom. Inclusief alle gebruiken, zoals de 
besnijdenis en de offers. En dan is Jezus een toevoeging. Christus en zijn offer als toevoeging 
bij alle regels die we al hebben. De reinigingswetten en spijswetten bijvoorbeeld. Een extra. 

 En de niet-Joden. Heidenen genoemd in de tijd van Paulus. Die dachten eigenlijk hetzelfde 
vanaf de andere kant. Je oude leven kan je voortzetten. Als je genade maar als bestanddeel 
toevoegt. Als je telkens maar vergeving vraagt. Dan kun je verder prima door met je oude le-
ven. Hoe meer je zondigt, hoe meer genade. 

 
Maar ze hebben het beide mis. Zowel de Joden als de heidenen. Ze hebben het mis. De genade van 
Jezus Christus werkt heel anders. En dat leer je van de doop. 
 
Slide:  Doop en nieuw leven 
 
Slide:  Van dood naar leven 
 
Ik vroeg aan Taheera en Babar om een tekst om over te preken vandaag. Ze kwamen met allemaal 
teksten over de doop. Waaronder dus Romeinen 6:4. Nou, dat is de tekst die ik dus gekozen hebt. En 
daar lees je dit: het gaat in de doop om iets heel heftigs. Wij gaan al snel naar de symboliek van was-
sen. Als een dagelijkse douchebeurt. Nou, dat is niet zo heftig. Maar de doop is ook symbool van ster-
ven! 
 
Het water is dodelijk. Doopwater is bedoeld om je te laten sterven. Een heftig sacrament, dat aan-
geeft dat er meer nodig is dan een wasbeurt. Meer nodig is dan het opkalefateren van je oude leven. 
Meer nodig is dan bijstellen van oude gewoontes. De doop brengt een breuk in je bestaan. 
 



 

Dat is wat Paulus in Romeinen 6 aangeeft. Het is een aangrijpend hoofdstuk waarin je leert, dat jouw 
zondige ik aan het kruis gespijkerd is. Er moest namelijk, staat er, een einde komen aan ons zondige 
leven. God identificeert jou zo met Christus. Dat voor hem jouw oude bestaan dood is. Jouw zondige 
ik bestaat niet meer voor God. En geloven is dus dat je je te binnen brengt dat je zondige ik dus niet 
meer bestaat! Je kunt je daar niet achter verschuilen. In de doop wordt jouw zondige ik in het graf 
gelegd. Want in de doop wordt je met Christus gekruisigd en begraven. 
 
Niet slechts afwassing. Maar sterven. Je hebt niets om jezelf overeind te houden. Niets om je op te 
beroemen. Je zelfhandhaving is afgebroken. Niets dan lege handen. Een onrein lichaam. Een lijk uit 
de kast. 
 
… 
 
En dan kom je uit het water omhoog. Je staat op uit het graf met Christus. Er is een nieuw leven be-
gonnen. Ook hierin is de verbinding met Christus van groot belang. In Hem is je nieuwe leven nu al 
volledig van kracht. Jij bent een ander mens. Door Hem. Doordat je met Hem verbonden bent in je 
doop. Je leeft onder de genade.  
 
In Christus begin je nu al een nieuw leven. We zongen vroeger ‘ik vermag alle dingen in Hem die mij 
kracht geeft’. Een Bijbeltekst. Filippenzen 4:13. Alleen als je verbonden bent met Jezus. Dan ben je in 
staat tot een nieuw leven. En de doop verbindt je met Hem. Met zijn sterven. En ook met zijn op-
staan. 
 
Als je onder geweest bent, dan haal je als voor het eerst weer adem. Zoals God de adem in de neus 
van Adam blies. Zo word ook jij opnieuw geschapen. Adem is in het Hebreeuws hetzelfde woord als 
‘Geest’. Door Gods Geest begint het nieuwe leven. En die status. Dat je nieuw bent. Daar leef je in. 
Wie gelooft in Jezus is nieuw mens! 
 
Zo moet je dus tegen jezelf aankijken. Vanuit de doop. Als gestorven en opgestaan. Zo radicaal is de 
vernieuwing in je leven. 
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Het is dus onzin om te zeggen dat jouw leven een opknapbeurt moet ontvangen. Alsof een facelift je 
innerlijk ook vernieuwt. Nee, het is echt een total makeover. Het beeld van begraven. Al het oude is 
weg. Tot op het fundament ben je afgebroken. En daarna ben je door God weer opgebouwd. Tot een 
tempel waar Hij in woont. 
 
Slide:  Van doen naar ontvangen 
 
Wat Paulus doet in Romeinen 6. Dat is vooral: je doordringen van je status. Jij bent nieuw! Je bent 
met Christus gestorven. En hebt nu deel in zijn leven. De heerlijkheid, die is al van jou! In Christus. 
 
Dat betekent dat jij geen slaaf meer bent van de zonde. Ons probleem is, dat we vaak nog wel zo 
naar onszelf kijken. Zinnen als: ik kan er ook niets aan doen. Of: in dit leven kom je nooit los van de 
zonde. Of: we zijn nu eenmaal zondig. Dat is wel zo. In je leven kom je nooit los van de zonde. Die 
houdt invloed in je leven. Maar zulke zinnen. Die slaan je lam. Die duiden er op dat we nog niet door 
hebben wat onze status is. Wat er gebeurt als je ondergedompeld wordt in de dood van Christus. We 
hebben onze vrijheid nog niet ervaren. Je hebt nog niet door dat we vrij zijn om nieuw te leven voor 
God. Je bent geen slaaf van de zonde meer. 
 
Maar er is ook een andere kant. Mensen zeggen: nou, nu moeten we dus wel heel hard aan de slag. 
Nu moeten we er wat van maken. Nu kunnen wij gaan gehoorzamen. Nu gaan we er voor. Als je zo 
reageert, dan zou je nog wel eens met je gedachten bij die oude fiets kunnen zitten. Cosmetische 
veranderingen plegen. 
 
Vandaar dat Paulus in onze tekst zoveel nadruk legt op je status. Wie je bent. We moeten door krij-
gen dat we leven met Christus. Maar dan ook wel: met Christus. Paulus hamert er op hoe je jezelf 
moet zien. Wat je ontvangt. Hoe diep Christus ingrijpt in jouw leven. Dood is je oude mens. Nieuw 
ben je voor God. Dat alles krijg je in Christus. Daar kun je niet anders aankomen dan met je handen 
open staan. Je eigen leegheid erkennen. Je moet dus niet aan de slag, allereerst. Maar ontvangen. 
Met open handen word je nieuw mens. 
 
Leer wie je bent. Dat je kind van God bent. Geliefd. Vernieuwd. Opgestaan met Christus. Voor altijd 
veilig met God. Dat is allemaal ontvangst. Met lege handen bij God en hij vult ze. Hij vult ze met de 
gehoorzaamheid van Christus. 
 
Vandaar dat het zo prachtig is dat we kinderen dopen. Want daarin leer je dat alles van ontvangen 
afhangt. En niet van doen. Want je kunt nog niks. Laten we onze kinderen leren te ontvangen dat wat 
ze in Christus al hebben. Laten we ze leren wie ze zijn: vernieuwde mensen. Christenen. Van Christus 
dus. Geen uiterlijke discipline. Geen voor het oog net gedrag. Maar diepe afhankelijkheid. Een nieuw 
leven ontvangen. En dat dan ook van harte leven. Zoals Paulus ook even verderop zegt in Romeinen 
6:17:  
 
Slide:  Vroeger waren jullie onvrijwillig slaven van het kwaad. Maar prijs God: nú willen jullie graag 

en vrijwillig gehoorzaam zijn aan de dingen die we jullie hebben geleerd over Christus. (Basis-
bijbel) 

 



 

Graag en vrijwillig. Vanuit je hart. Omdat je hart vernieuwd is. Daarvandaan gehoorzaam je. Je leeft 
voor God. Omdat Hij je Vader is. En ongelooflijk veel van je houdt.  
 
Wie door krijgt wat genade is. Die wil niet anders dan groeien in gehoorzaamheid. Met horten en sto-
ten. Met vallen en opstaan. Zeker. Maar wel van harte. Omdat het oude leven niet meer bij je past. 
De vermaningen en aanmoedigingen worden er alleen maar dieper door. Als je zo leert kijken. Als je 
beseft wat je krijgt. Dan wil je toch niet anders dan gehoorzamen. Omdat je van God zoveel meer 
ontvangen hebt dan je nu laat zien. Dan wil je leven voor God. Omdat Hij alles voor je is. 
 
Amen 


