
Jesaja 2 2-5 – Eeuwige vrede – Eeuwigheidszondag 
 

 Lezing: Jesaja 2:2-5 
 
2Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
3machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
 
Preek 
 
Lieve mensen, 
 
Stel, er wordt een microfoon onder je neus geduwd. Bijvoorbeeld bij de Koopgoot, waar ze vaak 
staan. NOS. RTL. Of Rijnmond. En jou wordt gevraagd: wat verwacht jij van de toekomst? Die 
vraag is in allerlei peilingen en onderzoeken belangrijk. Er is veel gaande. In de politiek. Maar ook 
op het internationale machtsveld. Wat verwacht jij van de toekomst? Wat zou je antwoorden?  
 
Wat zou iemand uit de tijd van Jesaja als antwoord geven? Het is een donkere tijd. Oorlog op het 
continent. Grote landen vechten hun machtsstrijd uit over het hoofd van Juda en Israël. De rijke 
mensen hebben het voor het zeggen. Kwetsbare mensen worden niet gezien. Zomaar word je 
vermorzeld. Dreigende deportatie, moordpartijen, verkrachting en uithongering. Als een zwaard 
van Damocles. Wat verwacht jij van de toekomst? Wat zou iemand uit de tijd van Jesaja als 
antwoord geven? 
 
En Jesaja zelf? Hoe ziet hij de toekomst? Nou, ook somber. Waar vind je hoop als het leven je 
geslagen heeft? Als je in de hoek zit waar de klappen vallen? Als rouw en verdriet je bestaan 
stempelen? Donkere wolken pakken zich samen in zijn profetie. Hij schetst een tijd zonder veel 
licht. Zonder warmte. Zonder recht. Zonder genade. Dat is waar de wereld aan is overgeleverd. 
 
Maar hoor! Midden tussen de sombere tonen klinkt her en der hoop! De komende adventsweken 
zullen we die hoop verkennen. Wat heeft die hoop voor ons te betekenen? Hoe kunnen we licht 



zien in donkere tijden? Hoe worden de tranen van onze ogen afgewist? En vandaag gaat het over 
hoop als je bij een open graf gestaan hebt. Als je rouwt, misschien al zo lang. En in stilte. Hoop. 
Ook als je gaat sterven. Als je ouder wordt. Of ziek. Het visioen van vandaag biedt hoop voor jou! 
 
Het gaat vandaag over 
 
Slide: Eeuwige vrede 
 
Vier belangrijke aspecten: de tempel, woorden, daden en licht 
 
Slide: Eeuwige vrede: de tempel 
 
Voorlezen vers 2 en 3a: 2Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar 
samenstromen, 3machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
 
Hoe zou je de tempel omschrijven? Wat voor plek is het? Ik vind altijd een mooie omschrijving: 
de tempel is de plek waar de hemel de aarde raakt. Er is contact van mensen met God: door 
gebeden en door oƯers. En er is contact van God met mensen: in de zegen vooral, goede 
woorden over jouw leven. En dat gaat ook over jouw leven van elke dag: de priester moest je 
bijvoorbeeld na een ziekte weer gezond en rein verklaren. Zegen bestaat ook uit vergeving. En de 
priesters spraken ook recht. Dus zegen zijn al Gods woorden voor jouw leven. En zo raakt de 
hemel de aarde. God en mensen leven daar samen. 
 
En daar is een enorm verlangen naar. In elke tijd. We willen de wereld onttoveren en verklaren, 
maar iedereen heeft toch verlangen naar iets overkoepelends, iets wat meer zegt dan alleen 
materie. Dat uit zich in allerlei spirituele zoektochten. Zeker rondom het levenseinde is dat zo. 
Dan wil je meer dan alleen ‘dood is dood’. Dan verlang je naar vervulling, naar een doel, naar een 
zinvolle betekenis. Nou, zegt Jesaja, er komt een dag dat we het antwoord vinden in de tempel 
van God. Dat álle volken daar naar toe komen. Omdat daar wijsheid en vrede en genezing en 
vergeving te vinden is. Zingeving en perspectief. Troost in donkere tijden. Die vind je daar waar de 
hemel de aarde raakt.  
 
Dat profeteert Jesaja. En wij mogen dat zien gebeuren. Jezus zegt over zichzelf: meer dan de 
tempel is hier (Mat.12:6) Hij is God zelf die mens wordt. Als er ergens de hemel de aarde raakt, 
dan is dat in Hem. Als je ergens vrede en zegen, zingeving en troost kunt vinden, dan is dat in 
Hem. Kom bij Mij als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, zegt Hij. Ik geef je rust. Dat is 
ongelooflijk troostvol voor mensen die onrustig en ontheemd op deze aarde ronddwalen. Die het 
niet kunnen vinden hier en nu. Rusteloze zielen die op zoek zijn om gezien te worden. Bij God kun 
je dat allemaal vinden. En iedereen gaat daar achter komen. Nu al mensen uit alle volken, die 
aanhaken bij Jezus. Maar straks hele volksstammen. Iedereen zal het zoeken bij Jezus. En het bij 
Hem vinden! Dat is wat Jesaja in donkere tijden belooft. 
 
Slide: Eeuwige vrede: woorden 
 



En waar de hemel de aarde raakt, daar vind je ook woorden die zin geven. En richting. Het is 
natuurlijk een prachtig beeld dat iedereen, echt iedereen daar uiteindelijk achter komt. Zelfs de 
machtige naties zullen hun heil zoeken bij Jezus. 
 
Want Jezus spreekt woorden van God. Dat hebben de mensen in zijn tijd al snel door. Bij zijn 
eerste grote toespraak, de Bergrede. Daar reageren de mensen als volgt: 
 
Slide: 28Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn 

onderricht, 29want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun 
schriftgeleerden. (Mat.7) 

 
Ze voelen aan: dit is anders! Dit zijn woorden die rechtstreeks uit de hemel komen. Woorden van 
troost als je verdrietig bent of in rouw leeft. Woorden van recht als je onderdrukt of 
gediscrimineerd wordt. Woorden van oordeel als je anderen wegzet en leeft ten koste van je 
medemens of van de aarde. 
 
Zo onderricht Jezus zijn toehoorders. En wij horen die woorden ook. Jezus dringt door tot je hart. 
Hij ontmaskert je en gaat in gesprek over wat jij het liefst wilt verbergen. Het is niet altijd 
gemakkelijk om met Jezus te leven. Maar wel heilzaam. 
 
Want Jesaja profeteert, dat iedereen uiteindelijk zal luisteren naar de woorden van Jezus. En als 
je echt luistert, dan vormen die woorden ook de maatschappij. Want dan volgen er … 
 
Slide: Eeuwige vrede: daden 
 
Dat is toch een droom. Dat al het wapentuig omgevormd zal worden. Drones alleen maar om 
pakketjes en medicijnen te brengen op onbereikbare plaatsen, maar niet om bommen te 
droppen. Jesaja zegt het in beelden van die tijd: ze zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 
 
Dat betekent in de taal van vandaag: alles wat bedoeld is om te vernietigen zal omgevormd. Tot 
instrumenten voor groei en bloei. Ontplooiing in plaats van onderdrukking. Vrijheid in plaats van 
gebondenheid. Ruimte in plaats van bekrompenheid. Saamhorigheid in plaats van 
individualisme. Dat is toch een droom.  
 
Een beeld met deze tekst staat voor het gebouw van de VN in New York. Want het is toch de 
droom van alle mensen. En die gaat God vervullen. Door Jezus. 
 
Slide: Eeuwige vrede: licht 
 
Laten we leven in het licht van de HEER. Daar eindigt onze tekst mee. Het is ook een oproep voor 
nu. Vanuit de toekomst komt dit woord, dit beeld van vrede en rust en ruimte naar ons toe. En 
dat geeft ons hoop om ook nu al in dat licht te leven. 
 
We begonnen met de vraag: wat verwacht je van de toekomst? Wat zou je antwoord zijn? Zou je 
in je antwoord rekening houden met Jezus? Hij heeft in Matteüs 28 bij zijn afscheid gezegd: mij is 
gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zijn aanwezigheid zet alles in een ander licht. 
Dat begon met Kerst; zet zich voort in de huidige tijd door de Geest; en wordt volledig waar als Hij 



definitief hier komt wonen. Dat is onze hoop en onze inspiratie. Als we hier soms in donkere 
tijden leven en het verdriet over verlies van een geliefde ons nooit loslaat. Als we om ons heen 
kijken en we zien zoveel ellende. Er is hoop. Want er komt vrede. Eeuwige vrede.  
 
Amen 


