MatteUs 21:14-17 — Geloven is kinderspel - 15 maart 2026

e Lezing: Mattels 21:1-17

1Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee
leerlingen eropuit .met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul
je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng
ze bij Me. ;En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze
meteen meekrijgen.’ ,Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd
is: 5'Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een
ezelin en op eenveulen, het jong van een lastdier.”’

sDe leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. ;Ze brachten de ezelin en
het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. s§Vanuit de menigte
spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden
die uit op de weg. sDe talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen,
riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’

1oloen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men
weten. 1Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 1.Jezus
ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels
van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 1zen riep hun toe: ‘Er staat
geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’
1sToen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. sDe
hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de
kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst
verontwaardigd. 1¢Ze vroegen Hem: ‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker!
Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten
toezingen”?’ 1;Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betani€, waar Hij de nacht
doorbracht.

o Tekstlezing: Mattels 21:14-17

1aToen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. sDe
hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de
kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst
verontwaardigd. 1¢Ze vroegen Hem: ‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker!
Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten
toezingen”?’ 7Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betani€, waar Hij de nacht
doorbracht.

Preek

Ze brengen het heel vriendelijk. Maar eigenlijk bedoelen ze: kinderen zijn lastig en luidruchtig.
Daar moet je ver vandaan blijven. Ik heb het over
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Adults Only Vakanties: M

“-yoor elkaar

Ontsnap aan de hectiek en geniet van rust, luxe en comfort in hotels en resorts

speciaal voor volwassenen.

Hotels, vluchten, tripjes waar kinderen niet welkom zijn. Adults only. Alleen volwassenen.
Kinderen zitten alleen maar in de weg.

Soms lijkt het of kerk-zijn en geloven ook zo werkt. Dat het vooral voor volwassenen is. Kinderen
horen er wel bij, maar ze moeten nog veel leren. Deze mini-mensjes moeten niet een te grote
plaats innemen. En niet teveel de orde verstoren.

Zo dachten de leerlingen ook, toen ouders hun kinderen bij Jezus brachten. Maar Jezus berispt
ze en zegt: het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. (Mat.19:13-15). Geloven,
kerk-zijn is geen adults only. Het is juist andersom.

Het thema van deze dienst is:
Slide: Gelovenis kinderspel

We duiken met deze tekst eigenlijk al de stille week in. Het is de zondag voor Pesach. Jezus is
zojuist Jeruzalem in getrokken op een ezel. Het is Palmpasen. En vaak gaat de nadruk uit naar
zijn intocht. Of het schoonvegen van het tempelplein. Toch is dat niet wat de aandacht trekt van
de hogepriesters en schriftgeleerden. Zij focussen helemaal niet op die glorieuze intocht en zelfs
niet op het op stelten zetten van de tempel. Nee, zij vinden iets anders veel bedreigender.

Want wat doet Jezus na de tempelreiniging? MatteUs schrijft: toen kwamen er in de tempel
blinden en verlamden naar Hem toe. Dat moet een raar beeld geweest zijn. Alle kooplieden die
hun handelswaar weer proberen te verzamelen. De geldwisselaars graaiend naar hun muntjes.
En dan komen daar tussendoor allerlei gehandicapten het tempelplein op.

Ik wil je meenemen naar een ander intochtsverhaal. Zo’n duizend jaar voor Jezus. Het was ook
Jeruzalem. En het gaat over David. Nu, met Palmpasen, wordt de zoon van David hartelijk
verwelkomd. Kleren worden als loper op de weg gelegd. Hosanna! Welkom. David zélf was
minder welkom. Zo lezen we.

Slide: ¢De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De
Jebusieten zeiden tegen David: ‘U komt er niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden
zullen u verjagen! David komt er niet in!’ ;Toch veroverde David de bergvesting van Sion,
de huidige Davidsburcht, sen hij verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts
de watertoevoer af te snijden. En wat die lammen en die blinden betreft, die veracht ik uit



de grond van mijn hart’ Daarom zegt men: Lammen en blinden, die komen het huis niet
in. (2Samuel 5)

En opvallend vind ik hier het contrast. David heeft waarschijnlijk niet echt lammen en blinden
bedoeld. Maar toch: tot in de tijd van Jezus werden gehandicapten als zondaars bestempeld (zie
ook Johannes 9:2 en 34), als onrein. Daarom werden ze vaak niet toegelaten tot de heilige
plaatsen, zoals de tempel. Lammen en blinden komen het huis niet in.

En dus is het een opvallend beeld: Jezus veegt de tempel schoon. Maakt het weer tot een plek
van gebed. Een heilige plek. En een plek van gastvrijheid. ledereen is welkom. Een plek van
heling en genezing ook. Zoals de tempel bedoeld is. Jezus laat zien waar het werkelijk om moet
draaien in Jeruzalem. Enin zijn koninkrijk. Kom zoals je bent. Hier vind je heil; heling. Herstel van
relaties. Verbinding met God en mensen. Vergeving van zonden. Hier vind je vrede. Jeruzalem
betekent dat ook letterlijk: stad van vrede.

Lammen en blinden komen bij Jezus. Tastend. Gedragen. Hij heet ze van harte welkom. Het
wrede en vernederende spreekwoord uit de tijd van David is daarmee in één keer monddood
gemaakt! Lammen en blinden komen het huis niet in? Als er één plaats is waar gehandicapte
mensen welkom zijn, dan is het de tempel, het huis van God! Jij bent welkom, met je handicap.
Met je beklemmende wrokgevoelens. Of je pijn uit het verleden. Je bent welkom als je de kracht
niet hebt om te geloven. Met je twijfels en je zonden. Met al je beperkingen. Lammen en blinden
zijn we. Ons geloofsleven is vaak schuifelend. Op de tast. Jezus ontvangt hen en geneest hen.
Een geweldig contrast met het verhaal van David.

En dat contrast wordt nog groter. Want kinderen spelen op het plein. Ze spelen intochtje. Maar
niet met zwaarden en stokken. Geen soldaatje. Nee, ze zingen: “Hosanna voor de Zoon van
David!”

En dat is het moment dat de hogepriesters en schriftgeleerden bang worden. Ze zien de
genezing. Ze horen de kinderen. En dat kan niet zo zijn. Lammen en blinden zijn onrein. Kinderen,
ze wijzen ze minachtend aan. Dat grut daar. Adults only in de tempel. Het koninkrijk van God is
een serieuze zaak. Gewichtig. Het woord voor ‘eer’ in het Hebreeuws is ook letterlijk het woord
voor ‘gewicht’. Ze maken van geloven een gewichtige zaak. Daar horen geen onreine en kleine
mensen bij.

Je hoeft je plek bij God niet te bevechten. Juist de onreinen en de kinderen gaan ons voor. Hier
wordt vervuld wat Jezus eerder al vertelde. De gelijkenis van de verontschuldigingen. De mensen
die allereerst waren uitgenodigd voor het bruiloftsmaal. De volksgenoten van Jezus. De
hogepriesters en schriftgeleerden ook. Ze schuiven niet aan aan tafel bij Jezus. Met smoesjes.
Druk met ‘belangrijke’ dingen. En dat terwijl ze al een save the date hadden gehad. Ze haken niet
aan bij de boodschap van Jezus. Willen zijn redding niet. En dan gebeurt het volgende:

Slide: . Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes
ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en
stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” ,,Toen de dienaar
hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” »;zei
de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen
binnen, want mijn huis moet vol.



Deze lammen en blinden gaan ons voor. Voordat wij, heidenen uit een land aan de rand van
Europa en in een verre toekomst, voordat wij geroepen worden van de wegen en de akkers buiten
de stad. Zij gaan ons voor en komen met hun pijn en verdriet, hun zorgen en hun zonden bij
Jezus. Om heling. Om genezing. Hij is de beloofde Messias. Hij zal hen opnemen in zijn kring. Dat
geloven ze.

En de kinderen. Waar volwassen mannen op het Tempelplein vol weerstand Jezus staan op te
wachten. Hem willen plooien in hun frame. En uiteindelijk, als Jezus niet voor één gat te vangen
blijkt, Hem willen doden. Daar spelen kinderen onbevangen hun spel. En al spelend geven ze
Jezus de eer in de tempel. En Jezus bevestigt hun rol van voorzanger nog eens, door Psalm 8 aan
te halen:

Slide: >HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

sdoor de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

Deze Psalm wordt hier vervuld. En met dit citaat zet Jezus de geleerden voor schut. Want zo staat
het er. Zo liet Hij hen staan. Ze staan er wat ontredderd bij, de hoge heren. Afgeschminkt en in
hun hemd gezet. Omdat ze niet zien dat kinderen hen voorgaan in het koninkrijk. Dat lammen en
blinden voorop lopen en de weg wijzen naar Jezus, de beloofde zoon van David.

En dus in de kerk geen adults only. Maar geloven is kinderspel. Onbevangen. Misschien niet alles
begrijpend. Maar wel iets proevend van wat er gebeurt. Vol blijdschap en vreugde. Met een groot

gevoel van veiligheid. Die plek gunt Jezus aan iedereen. Ook aan jou.

Amen



